








'® Dat is het Hebreeuwse
woord voor vreemdeling,
die gastvriendschap ver-
schuldigd is [JZ].

' Het Griekse woord xenia
betekent ook vreemdeling;
het is het equivalent van
ger. Het is niet duidelijk
waarom Holwerda opeens
dit woord gebruikt.

2 Aldus B. Holwerda,
ibidem, p. 66.
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[=mv, JZ] en collectivum. Daar staat het collectivum. Wat is
de band die Abrahams kinderen verenigt? Vlees, bloed,
besnijdenis? Dus ook Ismaél, Edom, etc.? Natuurlijk niet,
want wat is hun eenheid? Christus! Wat is de eenheid van
het zaad? De Messiaanse verwachting. Abrahams zaad
wordt bepaald door de Christus. Maar dan behoren tot het
zaad ook allen, die Christus hebben aangedaan (vs 27);
dan vervalt ook alle vleselijk en ander onderscheid; ze zijn
allen één in Christus (vs 28); en als ze van Christus zijn,
dan zijn ze Abrahams zaad, en erfgenamen. En dit zaad,
dat bepaald wordt vanuit de Christus, heeft de belofte van
het land; en dit zaad zal de zegen der wereld zijn. Weer
collectief: Christus, maar in Hem ook allen die door het
geloof Zijn zalving deelachtig zijn. Dat is opvallend in al
die isolerende beloften: ze zijn universeel gericht. In de
isolering van u en uw zaad, door u tot gerim'® te maken,
kom Ik naar de wereld toe, en tot alle geslachten en zo
verlos Ik u uit uw isolement; in de Christus komt gij met al
de volken tot de erfenis; de weg is niet via de opheffing
der xenia-positie'® tot de erfenis, doch via de handhaving
ervan,’”?

Wat Holwerda duidelijk maakt, is hoezeer ook Paulus
denkt vanuit de collectieve persoonlijkheid, waarin het
volk ingesloten is. Hij laat een vraag nog onopgehelderd,
namelijk of de joden van vandaag als zaad van Abraham
aangemerkt kunnen worden. Holwerda bedenkt het col-
lectivum Abrahams zaad christocentrisch, en kent de vraag
(nog) niet, welke plaats Israél heeft binnen het heilshande-
len van God met Israél en de volken.

Niet om Holwerda heen

Breukelman is nog altijd omstreden. Noch de positie van
Holwerda, noch die van Breukelman is waarschijnlijk zon-
dermeer te handhaven. Breukelmans heftige afkeer van
een historische benadering was terecht, maar eenzijdig.
Alles wat Breukelman erover heeft gezegd, moet bedacht
blijven, maar de historische benadering zal ermee verbon-
den moeten zijn. De benaderingswijzen moeten niet
slechts met elkaar in gesprek blijven, ze moeten tot een
eenheid samen groeien. Daarin zal ook Holwerda zijn
woord mogen meespreken, ook zoveel jaren na zijn over-
lijden.

Holwerda lijkt zich soms vast te bijten in een orthodoxe
positie, en zeker wil hij een schriftgelovig theoloog zijn.
Maar juist zo bleek hij verrassend nieuwe dingen te heb-
ben gezegd. Men kan zich afvragen of schriftgelovigheid
en geloof in historiciteit intrinsiek noodzakelijk zo verbon-
den zijn als hij dacht. In alles was hij bovendien kind van
zijn tijd. Genoemd werd reeds het kerkelijke spreken over
Israél. Maar daarmee zijn we van Holwerda niet af, omdat
we dan namelijk de kern van zijn werk nog niet te pakken
hebben. Die ligt in het geduldig luisteren naar de Schrift,
met akribie onderzoeken wat de teksten zeggen, en wat
collega theologen hebben gezegd, en dan doorbreken tot
een verrassende visie.

Wie om Breukelman nog heen wil ten aanzien van het
structuurbepalende karakter van het woord toledot, kan
niet om Holwerda heen: de zo verschillende bron waaruit
de gedachte opwelt, geeft aan dat noch Breukelman noch
Holwerda deze uit de lucht hebben gegrepen.

Interpretatie juli 1995

Levend water
verbeeld

ede in het kader van het themajaar Amster-
M dam, stad aan het water is de tentoonstelling

De Bron, levend water verbeeld tot en met
3 september 1995 te zien in het Bijbels Museum. De
voormalige 18e-eeuwse ontvangstzalen van de Crom-
houthuizen zijn hiervoor ontruimd en ingericht met
hedendaagse kunst. In deze sfeervolle omgeving hangt
een monumentale reeks olieverf-schilderijen rond het
Bron-motief van Ploos van Amstel, aangevuld met teke-
ningen en grafiek. Martie van der Loo maakte speciaal
voor deze tentoonstelling een fontein met klassieke
motieven.

Aandacht voor bronnen en levend water past bij het Bij-
bels Museum. De bijbel noemt vele bronnnen, waarbij

“vaak nederzettingen ontstonden. In Jeruzalem werd het

water van de Gichonbron door een onderaardse tunnel
binnen de stadsmuren geleid. Water stond en staat op de
eerste plaats van de noodzakelijke levensbehoeften. Het
staat symbool voor leven, voor de doop, maar ook voor
reinheid. In het Nabije Oosten en in de klassieke oudheid
zijn bronnen bekend als plaats van reiniging, door de
gelovigen bezocht alvorens de gewijde plaatsen te
betreden.

De schilder en tekenaar Ploos van Amstel liet zich inspi-
reren door de bron van Castali in het Griekse Delphi, het
heiligdom van Apollo. Nog steeds stroomt daar het
water uit-de rots voor de wand van rossig graniet. De
artistieke interpretatie van beide kunstenaars verbeeldt
het oeroude Bron-motief op hedendaagse wijze.

Bijbels Museum, Herengracht 366, Amsterdam,
tel. 020-6242436. )

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag: 10.00-17.00 uur,
zondag: 13.00-17.00 uur.





